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Kijk met andere ogen 
en open nieuwe werelden.



Jouw nieuwe
wereld begint hier.

De wereld wordt steeds internationaler. 
Niet alleen in het buitenland, maar ook hier, 
in onze eigen stad. Dat maakt jouw toekomst 
spannend en veelzijdig. Als je klaar wil zijn voor 
die toekomst, heb je nieuwe vaardigheden 
nodig: wendbaarheid, inlevingsvermogen 
en aanpassingsvermogen. 

Op Hofstad Lyceum gaan wij je dat leren.

En als jij die skills onder de knie hebt, dan zit de wereld vol 
prachtige kansen en fantastische mogelijkheden. Dan kan je 
meebewegen zonder mee te waaien. Je eigen plek innemen 
zonder aan één plek vast te zitten. Niet alleen overeind blijven, 
maar vooral ook jezelf blijven.

Wat je verder moet doen? Dat is heel simpel: bekijk de wereld 
eens van de andere kant. Want als wij met andere ogen kijken, 
gaan er nieuwe werelden voor ons open. 
Dan gaan we ons voortaan altijd en overal thuis voelen. 

Waar we ook zijn. 
Wat we ook gaan doen. 
Wie we ook ontmoeten.

Hofstad Lyceum
Kijk met andere ogen en open nieuwe werelden. 



Om Japan te 
begrijpen, moet je 

leren denken als 
een Japanner.

Het leven aan de andere kant van de wereld is totaal anders dan bij ons. 
Waarom geven Japanners elkaar geen hand maar buigen ze voor elkaar? 
Om dat echt te begrijpen moet je je best doen om te denken als iemand 
anders. Dat is wat wij doen bij MUN. Samen met leerlingen van andere 
scholen vorm je de General Assembly van de United Nations. 
Je vertegenwoordigt daarbij een land, dat niet het jouwe is. Je verdiept je 
in hun geschiedenis, politiek en cultuur en zo leer je ze beter kennen. 

Kijk met andere ogen 
en open nieuwe werelden.



De wereld ontdekken, dat kan niemand helemaal 
alleen. Daar heb je mensen voor nodig, die jou leren 
de wereld te begrijpen. Op het Hofstad Lyceum zien 
we dat dan ook als onze belangrijkste taak. Onze 
docenten en je medeleerlingen gaan jou helpen je 
wereld steeds een stukje groter te maken.

Anders leren  
kijken, begint met 
je blik verruimen.

We kijken over grenzen heen

Op het Hofstad Lyceum kom je in contact met 
heel veel verschillende mensen. Uit alle mogelijke 
culturen en landen en met verschillende religieuze 
en sociale achtergronden. Mensen met andere 
gezichtspunten, nieuwe verhalen en verrassende 
opvattingen. Je kunt ontzettend veel leren door 
naar elkaar te luisteren. Door je oordeel uit te stellen. 
En door je te laten verbazen.

Zo leer je te snappen wanneer je ongelijk hebt. En 
dat is vaak helemaal niet erg. Want hoe meer we 
beseffen wat we allemaal nog niet weten, hoe meer 
we leren. Dat geldt voor iedereen op het Hofstad 
Lyceum. Jij leert van mij, ik leer van jou.

We leren van elkaar

Hofstad Lyceum is een UNESCO School. Dat is best 
bijzonder. Het betekent dat er binnen en buiten de 
lessen veel aandacht is voor vrede, mensenrechten, 
wereldburgerschap en duurzaamheid. We 
organiseren maatschappelijke events en we werken 
samen met diverse buitenlandse scholen. Omdat 
wij vinden dat de wereld van iedereen is en dat we 
er samen voor moeten zorgen. 

UNESCO



In jouw favoriete 
nummers zit heel 
vaak Afrikaanse 
muziek verstopt.

Wist je dat Afrikaanse muziek aan de basis ligt van onze huidige pop- en 
hiphopmuziek? Afrikaanse ritmes hebben hun invloed over de gehele 
wereld. Zowel binnen als buiten Nederland hoor je die invloed terug bij 
allerlei artiesten. Grote kans dat in jouw favoriete muziek ook Afrikaanse 
beats verstopt zitten. Bij onze muziekles ontdek je vanzelf verschillende 
instrumenten en muziekstijlen, ook uit andere landen en culturen. Je kunt 
namelijk je eigen muziekinstrument meenemen naar de muziekles of je 
favoriete muziek. Zo leer je, naast instrumenten bespelen en zingen, bij 
Hofstad ook veel van elkaar en elkaars interesse.

Op Hofstad kun je na schooltijd ook van alles ontdekken. Op vrijdagmiddag 
bijvoorbeeld kun je kiezen voor Hofstad EXTRA: dan volg je leuke workshops 
op het gebied van muziek, kunst of sport. Meedoen met de jaarlijkse musical 
kan natuurlijk ook! Dat is echt een feest. Zo kun je je aanmelden voor toneel, 
zang, dans, decorbouw of grime. Daarnaast kun je ook jouw talent laten zien 
tijdens onze jaarlijkse Hofstad’s Got Talent avond. Heb je goede oren, heb je 
interesse in techniek en kun je snel reageren op wat er op het toneel nodig is? 
Dan is de AV-ploeg echt iets voor jou.



Misschien denk je dat je toekomst al is bepaald 
door je schooladvies. Maar weet je wat zo leuk is? 
Je kunt nog alle kanten op. Bij ons op school ga je 
ontdekken dat de wereld veel groter is, dan je tot 
nu toe misschien dacht. Je gaat ontdekken waar 
je goed in bent en wat je leuk vindt. Zodat je aan 
het einde van je schooltijd iets kan kiezen, waar jij 
gelukkig van wordt. 

Je kan nog van alles worden 

Heb jij een havo-advies? Dan kom je bij ons in een 
havo/vwo-brugklas terecht. Misschien gaat het 
meteen wel heel goed. Dan heb je bij ons dus nog 
de kans om naar het vwo te gaan. Heb je een vwo-
advies? Dan kan je ook kiezen voor gymnasium 
of Tweetalig Onderwijs. Misschien wil je het zelfs 
allebei. Dat kan natuurlijk ook!

In de bovenbouw kun je meedoen aan 
programma’s van de Universiteit Leiden, de TU Delft 
en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zo kun je 
jezelf al tijdens je middelbare schooltijd nog verder 
uitdagen en van alles ontdekken.

Jij mag het laten zien! 



De wereld 
ontdekken kan 
ook met sport.

Het is misschien niet het eerste vak waar je aan denkt, maar echt waar, tijdens 
lichamelijke opvoeding kom je met de hele wereld in aanraking. Vaak zonder 
dat je het wist. Atletiek - speerwerpen, verspringen en hardlopen – dat komt 
uit Griekenland. Schaatsen komt uit Finland, jeu de boules uit Frankrijk en 
boksen uit Nieuw- Guinea. En er komen steeds nieuwe sporten bij, zoals 
padel en spikeball.

Kijk met andere ogen 
en open nieuwe werelden.



Ga dan eerst even in de schoenen van de ander staan.
Op alle scholen kun je talen leren. Bij ons natuurlijk ook. Zo hebben 
we Tweetalig Onderwijs (TTO). Maar taal is meer dan grammatica en 
woordenkennis. Taal is ook geschiedenis. Volkeren die op reis gaan en zich 
ergens vestigen. Zoals de Vikingen die in 789 Engeland binnenvielen om daar 
ruim drie eeuwen te blijven. Waardoor snow op het Zweedse sno lijkt. Dat 
soort verhalen, daar houden we van op het Hofstad Lyceum. Omdat ze ons op 
een andere manier naar de steeds internationalere wereld om ons heen laten 
kijken. Een wereld die altijd al in beweging was. En dat altijd zal blijven. 
Wij zorgen dat je daar klaar voor bent. 

Wil je meepraten?



Zoals je ziet ga je je op Hofstad Lyceum geen moment vervelen. Onze school 
zit vol interessante verhalen, bijzondere mensen en leuke activiteiten. Wil je 
alvast een beetje ervaren hoe het voelt om bij ons op school te zitten? Kom 
dan naar ons Open Huis en wie weet ben jij straks net zo gek op onze school 
als wij. 

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten! 

Kijk met andere ogen 
en open nieuwe werelden.



INFORMATIEAVOND VOOR OUDERS 
woensdag 15 januari 2025, 19.30 uur

LEERLINGENMIDDAG
woensdag 22 januari 2025, 14.00-16.00 uur
(aanmelden via de website, 13.45 uur aanwezig zijn)

TEST TTO
woensdag 19 februari 2025, 14.15-15.45 uur
(aanmelden voor deze test kan vanaf 6 januari tot 17 februari 2025
via het formulier op de website, 14.00 uur aanwezig zijn)

OPEN HUIS
vrijdag 7 maart 2025, 19.00-21.00 uur
zaterdag 8 maart 2025, 11.00-14.00 uur

Open Huis 
en informatie 2025



Colijnplein 9 • 2555 HA Den Haag

T 070-368 76 70 • info@hofstadlyceum.nl
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